
 

 

1. Identiteit 
Met identiteit doelen we hier op de kerngedachten waarvan we hopen dat ze de gemeente 
nu al kenmerken óf in de komende jaren zullen gaan kenmerken. Die identiteit bestaat uit 
een drietal cirkels, die onderling zeer nauw op elkaar betrokken zijn, wederzijds in elkaar 
overvloeien en zonder elkaar ook altijd onvolledig zijn. Waarbij het ook goed is hier te 
vermelden dat de cirkels beide kanten op functioneren. 

De binnenste cirkel houdt in dat we als gemeente voor en boven al het andere uit een 
verbondsgemeenschap willen worden en zijn. De middelste cirkel bevat vervolgens de 
twee pijlers waardoor en waarmee we daar gestalte aan geven: horen én vieren en groeien 
in geloof. De buitenste cirkel bevat de acht handelingen waarmee we als gemeente 
invulling willen geven aan dat horen en vieren én aan dat groeien in geloof. 

Horen en vieren uiten zich in biddend uitzien, vreugdevol ontmoeten, verwachtingsvol 
horen en aanbiddend antwoorden. Bij groeien in geloof gaat het om het worden en zijn 
van een gemeenschap van gelijkbeminden, waar iedereen zich thuis kan weten en voelen, 
waar het geloofsgesprek gevoerd wordt door en met alle generaties en waar we actief 
betrokken zijn in en op ons dorp en de wereld (en ook alles daartussenin!). Dat alles 
resulteert in de volgende visualisatie: 



 

 

1.1 Verbond 
Door het bijbelse grondwoord verbond tot kern van onze identiteit te maken willen we 
boven alles duidelijk maken dat we als gemeente willen leven uit Gods genade, aan ons 
betoond in Jezus Christus en Die gekruisigd. Tegelijkertijd benadrukken we zo dat we als 
gemeente willen vasthouden aan de ongeëvenaarde verbondsrelatie die God is 
aangegaan met Zijn volk Israël, waarin wij als christelijke gemeente zijn opgenomen.  

Dat we als gemeente voor en boven al het andere uit een verbondsgemeenschap willen 
worden en zijn, betekent dan ook niets minder dan dat we gezamenlijk én individueel (in 
die volgorde!) steeds weer willen uitkomen bij en terugvallen op Gods genade in Jezus 
Christus en Die gekruisigd én Zijn onvoorstelbare liefdesrelatie met zondaren. 

1.2 Horen én vieren 
Beide aspecten van het verbond willen in de verbondsgemeenschap gehoord én gevierd 
worden. De volgorde is hier van belang: als gemeente horen we eerst wat van de andere 
kant - bij God vandaan – naar ons toekomt. Om dat gehoorde daarna te vieren. Het één 
kan echt niet zonder het ander. We kunnen niet vieren als we niet weten wat er te vieren 
valt én het horen van het Evangelie vraagt van ons een vierend antwoord. 

1.2.1 Biddend uitzien 
We willen een gemeente worden en zijn die biddend uitziet naar het Evangelie, in de 
gemeente, maar ook in de privésfeer. Biddend uitzien betekent dat we niet alleen passief, 
maar ook actief bezig zijn. Door te vragen of God steeds weer woorden van genade en 
eeuwig leven tot ons wil spreken. 

1.2.2 Vreugdevol ontmoeten 
We willen een gemeente worden en zijn die als geheel vreugdevolle ontmoetingen heeft 
én waarbinnen gemeenteleden elkaar vreugdevol ontmoeten. Dat betekent dat we de 
onderlinge samenkomsten niet zomaar nalaten, maar elkaar op zondag en doordeweeks 
blijven(d) opzoeken. Niet als een last of vervelende verplichting, maar als een vreugdevol 
ont-moeten: we ontmoeten elkaar omdat het kan en we het willen! 

1.2.3 Verwachtingsvol horen 
We willen een gemeente worden en zijn die verwachtingsvol hoort naar het Evangelie, in 
de zondagse erediensten én op alle andere momenten dat we als (deel van de) gemeente 
samenkomen. Het is een verwachtingsvol horen, omdat we belijden dat het Evangelie een 
blijde boodschap is, voor nu en ook voor later. 

1.2.4 Aanbiddend antwoorden 
We willen een gemeente worden en zijn die aanbiddend antwoordt op het horen van het 
Evangelie. Allereerst denken we dan aan de aanbidding en lofprijzing in de zondagse 
erediensten, maar uiteindelijk raakt het aanbiddende antwoorden echt elk onderdeel van 
ons leven. Aanbiddend antwoorden betekent namelijk niet minder dan dat we ons 
gezamenlijk én ook individueel volledig willen en gaan toewijden aan God. 



 

 

1.3 Groeien in geloof 

Naast het steeds weer horen en vieren van Gods genade in Jezus Christus en Die 
gekruisigd én Zijn ongeëvenaarde verbondsrelatie met zondaren, willen we ook een 
gemeente zijn die als geheel gezamenlijk groeit en waarbinnen de verschillende leden 
individueel groeien in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus, 
want Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid (2 Petrus 3:18). 

1.3.1 Gemeenschap van gelijkbeminden 
We willen een gemeente worden en zijn waarbinnen we elkaar willen en zullen erkennen 
en aanvaarden als gelijkbeminden. Dat vinden we veel belangrijker dan dat we een 
gemeente worden en zijn van gelijkgezinden. Diversiteit mag zeker bestaan (en is in veel 
gevallen iets moois!), zolang de eenheid er maar is en blijft in Jezus Christus en Die 
gekruisigd én we als gemeenschap van gelijkbeminden samen Jezus navolgen. 

1.3.2 Thuis weten én thuis voelen 
We willen een gemeente worden en zijn waarbinnen iedereen zich thuis mag weten en 
ook echt thuis kan voelen. Dat vraagt om aandacht en ruimte voor ieders inbreng, juist 
ook als er anders over bepaalde dingen wordt gedacht. Dit vereist een veilig klimaat, 
waarbinnen iedereen zich veilig genoeg weet én voelt om de dingen te uiten die geuit 
moeten of willen worden, in de wetenschap dat grenzen altijd worden gerespecteerd. 

1.3.3 Geloofsgesprek met alle generaties 
We willen een gemeente worden en zijn waarbinnen het geloofsgesprek wordt gevoerd 
door en met alle generaties. Door alle generaties in de zin dat er voor elke generatie 
passende gelegenheden en momenten zijn om samen het geloofsgesprek te voeren. Met 
alle generaties in de zin dat er ook passende gelegenheden en momenten zullen zijn 
waarop de verschillende generaties elkaar ontmoeten en in alle openheid en 
openhartigheid met elkaar van hart tot hart spreken over geloofszaken en –vragen. 

1.3.4 Gemeente-zijn in dorp en wereld 
We willen een gemeente worden en zijn die als geheel, en waarbinnen ook het individuele 
gemeentelid, actief betrokken is op het dorp Wilsum en de wereld (en alles 
daartussenin!). Actief in de zin dat we proactief een dienende en getuigende houding 
hebben richting ons dorp en de wereld. Dat vraagt onder andere om een voortdurende 
afstemming en vreugdevolle samenwerking met onze gereformeerde zustergemeente. 

1.4 Beleidsvoornemen(s) 2027-2030 
1. De kerkenraad neemt zich voor om in deze beleidsperiode met de gemeente de 

hierboven genoemde aspecten van ‘Groeien in geloof’ verder gestalte te geven. 


